
Lied 837: 1, 2, 4

2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door – neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht, dan krijgt ons leven nieuwe kracht
Spreek, dan keer alles ten goede.

4. Koning, uw rijk is zo nabij – open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij, totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind. Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.




