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Om dit schand hout- van het lij den,- de ze- last zwaar op uw rug,
Om de geest door U ge ge- ven,- lief de- als uw laat ste- woord,
Om uw al les- zeg- gend- zwij gen- bij de klap in uw ge zicht,-

Zoon van da vid- om de sla gen,- om de een zaam- heid- zo groot,
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le vens- boom- voor jood en hei den,- bloei end- hout vol goe de- vrucht,–
–zelfs een moor de- naar- mag le ven- om dat- Gij zijn vra gen- hoort–

om het val, on waar- ge tui- gen- in dat on te- recht- ge richt,-
waar dig- ko nink- lijk- ge dra- gen- in uw lief de- tot ter- dood,-
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zie mij. sme ke- ling,- hier staan, zie mij met ont fer- ming- aan!
zie mij. sme ke- ling,- hier staan, zie mij met ont fer- ming- aan!
zie mij sme ke- ling,- hier staan, zie mij met ont fer- ming- aan!
zie mij, sme ke- ling,- hier staan,m zie mij met ont fer- ming- aan!
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